
Kroniek van 10 jaar miserie (800.000 

mensen bedrogen, belogen, bestolen) 

Een dag uit het leven van een Arco-gedupeerde 

-opstaan: radio aanzetten, krant lezen in het beste geval, hopen op 

nieuws over Arco 

-weeral niks: politiek doet niks, beweging heeft haar naam gestolen, 

want er beweegt niks! 

-weer  maar een boterham met choco of confituur, ook voor de 

brooddoos van de kinderen! 

-al onze zuurverdiende spaarcentjes zitten in Arco, en daar zijn 

dieven mee weg! Het zijn bekenden, maar ze komen er mee weg! 

-wat nu gedaan?? 

-dan maar onze hoop stellen op de politiek, want die beloven ons 

toch zoveel goeds! 

-wie-o-wie zorgt ervoor dat wij die centen, die we zo brood nodig 

hebben, terug krijgen, wie laat zijn hart spreken?? Wie kan nog in 

zijn spiegel kijken? 

-de dag doorkomen met piekeren, hoe ga ik mijn kinderen vandaag 

nog eten kunnen geven?? 

-gaan slapen met de gedachte: morgen wordt het misschien beter!? 

 

Blijven hopen! 


