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Hoe is de bankcrisis in IJsland gegaan?
 

De meesten onder ons weten dat men de fraude en het misbruik van het geld van de 
bevolking in IJsland heeft afgestraft. 36 bankiers zijn veroordeeld waaronder 20 naar 
de gevangenis moesten, tot 4 jaar cel hebben ze gekregen voor fraude en 
manipulatie.
De premier van IJsland deed een toespraak alsof het een normale doen was van de 
bankwereld en deed het verlies af als een natuurramp die men niet kon voorzien.
Hij noemde het een zelfregulerende financiële markt en niemand zou schuldig zijn, 
daar dacht justitie anders over onder druk van de bevolking. Het zou dus opnieuw 
kunnen gebeuren.
De hebzucht van de bankiers leek een normaal fenomeen te zijn, IJsland zou de 
grootste financiële macht worden, dachten ze.
 
De onderzoeksrechter ging op de bankiers jagen en het uitzoeken tot op de bodem, 
hiervoor waren er veel onderzoeken nodig en een deftige analyse. In de banken 
heerste er een grote euforie, ze werden uitermate roekeloos. Niemand deed een 
schuldbekentenis, ze voelden zich onschuldig. 4 jaar na de crisis belanden de 
eersten fraudeurs in de Kviabryggja gevangenis. 
 
Het volk wilde eenvoudig dat de mensen die schuldig waren aan die ellende gestraft 
werden en liefst de grote vissen. Er waren er velen die op tijd weg kwamen. Elmar 
Svavarsson een effectenhandelaar, zelfs geen hele grote vis heeft er geen spijt over 
wat hij gedaan heeft. Ze denken niet in schuld en boete. Er waren nauwelijks wetten 
waar ze zich dienden aan te houden. 
CEO van Glitnir bank,  Birkir Kristinsson, stafmedewerker kreeg 4 jaar.
Elmar Svavarsson kreeg 4 jaar hechtenis.
Johannes Baldursson kreeg 3 jaar hechtenis.
Magnus Arnar Arngrimsson kreeg 2 jaar hechtenis.
In verschillende banken ging het er identiek zo aan toe.
 
De grootste banken werden nadien genationaliseerd, Kaupping banki, Landsbankinn 
en de Glitnir bank, ze kregen andere namen. Zie ook Icebank, internetbank in 
Nederland, https://nl.wikipedia.org/wiki/Icesave IJsland was tegen het bankroet af en 
had een schuld van 50 miljard euro.  Zie Dexia die 54 miljard schuld heeft op de kap 
van de Belgische belastingbetaler. 
ref. https://nl.wikipedia.org/wiki/IJslandse_bankencrisis

 
In Engeland deed zich eenzelfde verhaal voor met de HBOS bank, Paul Moore de 
risicomanager van deze bank verwittigde de board voor hun gedrag en werd op 
staande voet ontslagen na eerst geprezen te zijn in de vergadering van de rvb. Paul 
Moore kon besluiten dat winst maken voorrang kreeg op de mensen en principes, 
hebzucht en eigenbelang waren de vaandels. De mensen op de topfuncties waren 
heel goed op de hoogte wat er zich afspeelde, ze verdienden er fortuinen aan. Paul 
Moore werd klokkenluider en legde alles bloot over hun gedrag. De grootste bankiers 
zijn meedogenloze managers die hun bijnamen eer aan deden, De Gorilla, Alf 
arrogant little fucker, Mack the nife. Ze hebben er geen enkel spijt van. Hopelijk 
verdwijnen deze veroordelingen niet als een voetnoot in de geschiedenis van de 
bankiers.
 



Het ARCO-avontuur heeft dus eenzelfde verhaal als IJsland door zijn verbintenis met 
DEXIA. Geen enkel ander land heeft het voorbeeld van IJsland gevolgd tot nu toe, 
wat een grote schande is voor de overheid en justitie, de rechtvaardigheid is ver te 
zoeken. Zij behoren de burgers te beschermen tegen zulke fraude als van het ACW 
en ARCO. ARCO is een harde tante en als de gedupeerden zich verenigen krijgen 
we dezelfde veroordelingen als in IJsland. 
Bron VRT uitzending op Canvas van 2018, herhaling 2020. Meer info op FB  
https://www.facebook.com/MVDroogenbroeckVRT/videos/704080406617576/
 

Herhaling.
 

De VZW AAT (Arcopar Actie Team) heeft als doel:
 

het volledig recupereren van de gelden die gespaard werden voor alle Arco-coöperanten à 100%, 
vermeerderd met de gecumuleerde intresten.

Die investeringen werden gedaan door ongeveer 800.000 coöperanten, onder meerdere vormen, voornamelijk in Arcopar, 

voornamelijk via Bac, Bacob en Dexia, en voornamelijk tussen 1975 en 2008. De investeringen waren met kapitaalsgarantie, 

zoals aangegeven in het tijdschrift, de folders en aankondigingen van de groep ACW. 

de zaak Arco onder de publieke aandacht houden, door bewustmaking, door objectieve informatie te verzamelen 
en te verschaffen aan haar leden en aan alle geïnteresseerden. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de website, 

facebook, nieuwsbrieven, persberichten of andere media.
zoveel mogelijk gedupeerden te registreren, via de website, via facebook, of via eender welk medium, en hen de 
kans geven zich mee te groeperen, teneinde als vzw zwaarder te kunnen wegen wanneer we groeien als drukkingsgroep.

contacten te leggen met andere groepen of met derden, die werken rond het Arco-debacle, en met hen daarover 
in overleg te treden. Wanneer we ons kunnen terugvinden in het doel en de werkwijze van die andere groepen, willen we 
graag onze krachten bundelen om tot een oplossing te komen voor de getroffen bezitters van coöperatieve deelbewijzen.

 

 
 
 
 

Voel je je geroepen om de VZW te vervoegen stel dan uw kandidatuur, nieuwe bestuursleden zijn welkom.
 

 

Het voltallige bestuur VZW AAT.
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